’N gemeend dankwoord !

Je moet niet met te veel bloemen werpen, ik heb normaal
steeds mijn best gedaan. Dit zowel bij de stichting van onze
VZW, later bij de vele veranderingen, qua bestuur & wetgeving.
Jullie hebben mij al verscheidene keren daarvoor bedankt, dat
doet iets met een mens.

De ijver was er altijd om een gezond financieel beleid te
voeren. Misschien heb ik soms te veel druk gelegd op het
bestuur.

De lange weg, die ik afgelegd heb als accountant bij de vele
vennootschappen, hebben mijinderdaad geholpen om deze
VZW, (hoe klein ook) financieel gezond te maken en te houden.

Daarom, en als iedereen goed geluisterd heeft, vind ik het
jammer, dat bepaalde van mijn voorstellen in de
bestuursvergaderingen het niet hebben gehaald. Het is
allemaal maar een weinig iets maar in de huidige financiéle
toestand helpt alles.

Men moet steeds een inzicht, een toekomst creéren, zeker wat
betreft financién.

Nu, en ik ben er zeker van, dat mijn opvolger Patrick 100% zal
slagen. Een bekwaam iemand, die zeker samen met het
bestuur, een gezond financieel beleid zal voeren.

Ik ga mij terugtrekken en mij wijden aan Odette , want zij heeft
mij nodig. Daarbij hoop ik, dat ik-zelf niet in ‘panne’val .

Het mooie cadeau door jullie geschonken zal een plaats
krijgen in de woonkamer, waarvoor danke !

Julien,



